
Woorden van dank
Wil je graag iemand bedanken?

Iemand die jou een warm thuisgevoel heeft bezorgd?
Troubadour’21 komt langs met de verhalenbus om een

gedicht of tekst te brengen. Nadien is er de mogelijkheid
om na te praten met een kopje thee of koffie. 

Je kan kiezen uit een lijst met tien gedichten of teksten.

Nog twijfels? Breng je liever zélf een tekst, maar mis
je de omkadering?

Dat kan ook!
Reis mee met de bus en lees jouw tekst voor aan de

persoon/ organisatie die jij wilt bedanken.
Ik kan ook een plek regelen waar de bus mag geparkeerd

worden.

Wanneer? In het weekend, vakanties
Duur gebeuren: tussen dertig minuten en één uur.

Vraag enkele gedichten op via
ann.vandenbossche2@gmail.com

De prijs is afhankelijk van de vraag en locatie.
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